
Tafelgebed 29 Kom tot ons… 

 

De harten omhoog naar God! 

Als bloemen naar de zon! 

Dank de HEER, onze God! 

Wij willen God danken! 

 

U danken wij, God onze HEER, 

God van overal en altijd, 

van mensen, dieren en planten, 

van water, lucht en aarde, 

die alles goed maakt 

en alles vasthoudt: 

heilig is uw Naam! 

 

Kom tot ons, hier in ons midden. 

 

Loof de HEER, want God is goed,  (melodie Ps. 136) 

die de mensen leven doet 

en hen als op handen draagt – 

liefde die de dood verjaagt. 

 

Dank de HEER, die alles schiep 

en ons hier bij name riep. 

Heilige, groot is uw macht, 

maak ons vrij, toon ons uw kracht! 

 

In Jezus zien we wie U bent: 

mens onder de mensen, 

bewogen om hun lot. 

Zo nam Jezus brood en beker, 

dankte U en deelde uit. 



Telkens als we samenkomen rond de tafel, 

deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 

 

Kom tot ons, hier in ons midden. 

 

Loof de HEER, want God is goed; 

zie wat Jezus voor ons doet: 

brood is Hij voor mij, en wijn; 

ik mag gast aan tafel zijn. 

 

Uw Geest is gekomen, 

kracht om alles nieuw te maken: 

brood en beker die naar U wijzen, 

mensen die op U lijken. 

Geroepen om met U mee te gaan, 

vormen we een kring van klein en groot, 

één wereldwijde gemeente. 

 

Kom tot ons, hier in ons midden. 

 

Loof de HEER, want God is goed, 

die ons weer herleven doet. 

Toekomst heeft ons aangeraakt, 

vrede voor wie vrede maakt! 

 

Dank de HEER, kom in de kring, 

leef van de verwondering, 

dat ook jij erbij mag zijn, 

bij het brood en bij de wijn. 

 

 

 


